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Orgelspel  
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld – Johann Pachelbel (1653-1706) 

Welkom door de ouderling van dienst 
Aansteken van de kaarsen  

(gemeente gaat staan)  

Lied: 118: 1 en 9 

 
118:9 Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en wees verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
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Votum en Groet 
voorganger: 	 Onze hulp is in de naam van de Heer  
allen: 	 	 DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
voorganger: 	 die trouw houdt tot in eeuwigheid  
allen: 	 	 EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN 	 	 	
	 	 	 HANDEN. 
voorganger: 	 Genade zij u en vrede van God de Vader en van 
	 	 	 Christus Jezus onze Heer, 
allen: 	 	 AMEN.	 	         	   
(gemeente gaat zitten)  

Lied: 'Lied van de zevende dag' 

1. Hij sprak op de zevende dag 
Ik heb de lichten ontstoken 
De aarde in mensen gegrondvest 
De zeeën gespreid voor dolfijnen 
De hemel voor vogels en sterren 
Nu is het even genoeg 
Nu is het rusten maal rusten 
Mijn sabbat, mijn zevende dag

 

2. Jij, die je krachten geeft om aarde en hemel te hoeden 
Jij, met de last op je schouders te zorgen voor lichaam en ziel 
Ik schenk je de zevende dag om jezelf te hervinden 
Dag van rusten maal rusten 
En dat wij vinden elkaar 

Gebed om ontferming 

3



Lied: ’Dona nobis pacem’ (canon) 

 
Projectlied: 
Wij reizen veertig dagen:  
een weg van hoop en licht.  
En ook een weg van vragen  
en van een goed bericht. 

Wij zingen voor de koning  
die op een ezel rijdt.  
Wanneer zijn rijk zal komen  
begint een nieuwe tijd.” 

Wij zoeken en wij bidden  
om vrede voor elkaar.  
Want God is in ons midden,  
Hij maakt zijn toekomst waar.  

Gebed van de dag 

Lezing: Genesis 49: 8-12  
Juda, jou zullen je broers bejubelen, voor jou buigt de vijand de nek, 
voor jou zullen mijn zonen zich buigen. 
Sterk als een jonge leeuw ben jij, je verovert je prooi, mijn zoon, 
en keert naar je leger terug. 
Juda gaat liggen als een leeuw, vol majesteit vlijt hij zich neer – 
wie zou hem durven wekken? In Juda’s handen zal de scepter blijven, 
tussen zijn voeten de heersersstaf, 
totdat hij komt die er recht op heeft; hem zullen de volken gehoorzaam 
zijn. Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel, 
aan een wingerd het jong van zijn ezelin, in wijn wast hij zijn gewaad, in 
druivenbloed zijn bovenkleed. Zijn ogen glanzen dieper dan wijn, zijn 
tanden zijn witter dan melk. 
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Lied 550: 1 en 3 

 
550:3 Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Zijn daden, zij zullen 
de aarde vervullen, 
voor jood en voor heiden 
door dood en door lijden 
draagt Hij met zich mede 
de blijdschap, de vrede, 
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 
zo brengt Hij het leven terecht. 

Lezing: Matteüs 21: 1-11 Intocht in Jeruzalem 
Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, 
stuurde Jezus twee leerlingen eropuit met de opdracht: ‘Ga naar het 
dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die 
daar vastgebonden staat met haar veulen.  
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Maak de dieren los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets vraagt, 
antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zul je ze meteen 
meekrijgen.’ Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de 
profeet gezegd is: ‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, 
Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van 
een lastdier.”’ 
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 
Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en 
Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels 
op de weg uit, anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit 
op de weg. De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem 
aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! 
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste 
hemel!’ 
Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is 
die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is 
Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’  

Lied 554: 1 en 4 
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554:4 Welkom, welkom, koning Jezus, 
laat uw vrede ons genezen. 
Bij de intocht van uw woord 
is ons hart een open poort. 
Hosanna, hosanna, 
gezegend is Hij 
die komt in de naam van de Heer. 

Verkondiging 

Orgelspel: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (Variatie 2)  
Christian Heinrich Rinck (1770-1846) 

Lied 552 
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552:2 Zijn intocht werd tot 
teken, 
tot hoeksteen van het recht; 
van vrede kwam Hij spreken, 
van leven warm en echt. 
Gezegend is zijn Naam. 
Hij heeft aan ons zijn leven 
en liefde doorgegeven 
tot grond van ons bestaan. 

552:3 Dit is een dag van zegen, 
een dag van feest en licht, 
van palmen hoog geheven, 
van zon en vergezicht. 
Geef ons vandaag de moed 
het met uw naam te wagen, 
uw vrede uit te dragen. 
Looft God, want Hij is goed! 

Dankgebed, voorbede, stil gebed en gezamenlijk Onzevader  

Intocht kinderen, daarbij zingen wij ‘En toch is Hij koning’ 

1. Kijk eens wat een drukte, wie komt daar aan? 
Een koning op een ezel die naar Jeruzalem wil gaan. 
Hosanna, hosanna, gezegend is hij! 
De zoon van David maakt ons vrij. 

2. Hij rijdt niet op een paard; dat had ik wel verwacht! 
Hij woont niet in een mooi paleis. 
’t Is anders dan ik had gedacht. 
En toch is hij koning.  

3. Hij heeft geen gouden kroon; dat had ik wel verwacht! 
Hij heeft geen dure kleren aan. 
’t Is anders dan ik had gedacht. 
En toch is hij koning.  

Collecte  
De eerste collecte is bestemd voor de Kerk in Actie: 
Werelddiaconaat. De tweede collecte voor de eigen 
gemeente. Bij de deur wordt gecollecteerd voor het 
jeugdwerk.  

Orgelspel: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 
(Variatie 1) 
Christian Heinrich Rinck 
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Lied 556: 1, 2 en 5 

 

556:2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die zoon van David zijt en man van smarte, 
koning der Joden die de dood verdreef. 

556:5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
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Inleiding op de zegen ‘La Paz del Señor’, 
Fransumsingers zingen eerst keer voor, daarna tweemaal gezamenlijk. 
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Zegen, gezongen Amen 

 
Orgelspel 
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (Variatie 3 en Koraal) – 
Christian Heinrich Rinck  

Ontmoeting in Ons Centrum met koffie en thee 
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Mededelingen zondag 29 maart 2026 

Bloemen 
De bloemen gaan deze zondag naar: 
Dhr en Mw Bos-Dijkman, Irenelaan 3-106. 

Diensten en vespers van Palmpasen t/m Pasen 2026

datum aanvangstijd voorganger locatie bijzonderheid

maandag 30 maart 19.30 uur ds. S. de Boer Dorpskerk vesper

dinsdag 31 maart 19.30 uur pastoor A. 
Jellema

Hoeksteen,  
P. Wieringaweg 2

vesper

woensdag 1 april 19.30 uur ds. W. Klouwen Nw. Apostolische Kerk, 
Bamshorn 4

vesper

donderdag 2 april 19.30 uur ds. M. Pronk Gorechtkerk Witte Donderdag  
viering HA

vrijdag 3 april 19.30 uur ds. W. Klouwen Dorpskerk Goede Vrijdag

zaterdag 4 april 19.30 uur ds. M. Pronk Dorpskerk Stille Zaterdag

zondag 5 april 10.00 uur ds. W. Klouwen Gorechtkerk Pasen
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